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Ben ik zoon of slaaf?
door Arie van der Stoep

Toen God ons schiep, had Hij een wens en een plan: Hij wilde zonen! Hij zei: Laat Ons mensen
maken naar ons beeld, als onze gelijkenis... (1) Als je Genesis 5:1 (2) leest, zie je dat dit betekent
dat Hij ons als zonen schiep.

Waarom wilde God zonen? Omdat een zoon leeft, spreekt en handelt vanuit een relatie, niet vanuit een
opgelegde wil. Hij luistert, overweegt en overlegt met zijn Vader en is bereid om zich te laten
corrigeren. Hij leeft vanuit liefde tot zijn vader.

Sedert de schepping is Gods verlangen niet veranderd. Nog steeds wenst Hij zonen, geen slaven of
marionetten. Dat is de reden waarom Hij alles heeft gedaan om ons terug te brengen bij zichzelf, de
reden waarom Hij Jezus gaf, opdat elke barriére tussen Hem en ons zou worden geslecht.

Onze bestemming bereiken

Dat is ook de reden waarom Hij de Heilige Geest over ons uitstort. Die Geest is de ‘Geest van het
zoonschap' (3) Die maakt ons tot zonen. Door zijn kracht en leiding worden wij nieuwe mensen, die
terugkomen in die vader-zoon relatie met God.

Waarom zouden we dan nog langer als slaven leven? Een slaaf houdt zich aan allerlei wetten,
zelfgemaakte of door mensen opgelegde of aan het Oude Testament ontleende. God wil geen slaven,
Hij wil zonen! De slaaf weet niet wat zijn heer doet. (4) Maar tussen de Vader en de zoon is er eenheid,
gelijkgezindheid, liefde.

Samen gaan zij dezelfde route en hebben zij dezelfde wensen en hetzelfde doel. Door onze overgave
aan Gods wil kan Hij ons onze bestemming doen bereiken.

Mijn houvast
Zo was het ook met Jezus. Voordat Hij naar de aarde kwam, zei Hij: Hier ben ik ... om uw wil, o God, te
doen. (5) Hij zocht de wil van zijn Vader en Hij was er één mee. De motivatie van de Vader was zijn

motivatie. Net als de Vader werd de Zoon gedreven door liefde.

Op dezelfde wijze wil God ons als zijn zonen. Hij wil dat ons leven niet een volgen van wetten is, maar
een leven uit liefde en overgave aan de Vader.

Wat ben ik: slaaf of zoon? Volg ik stilletjes hier of daar nog een wet, omdat dit bijvoorbeeld zoveel
houvast lijkt te geven? Of is God mijn houvast? Heb ik zo'n omgang met Hem, dat Hij mij door zijn
Geest kan leiden? (6) Mag het Pinksteren in mijn leven worden? Waarvoor kies ik?

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 1:26a.
En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, ...

(2) Genesis 5:3.



Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij naar zijn gelijkenis, als zijn beeld (= verwekte
hij een zoon - AvdS), en noemde hem Set.

(3) Romeinen 8:15.

Want jullie hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar jullie hebt ontvangen
de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

4) Johannes 15:15a.
(Jezus zei tot zijn discipelen:) Ik noem jullie niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet;

(5) Hebreeén 10:7.
Toen zei Ik: zie, hier ben Ik ... om uw wil, o God, te doen.

(6) Romeinen 8:14.
Want allen, die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God.
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